Marjan, mama van drie,
Kickte af van
drank en drugs
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Marjan met
haar ouders.
‘Zij merkten
dat er iets
mis was,
maar geen
haar op hun

Meer dan tien jaar lang snoof en dronk ze zich te plettjser.
Zelfs haar kinderen konden niet voorkomen datze
zich in de afgrond stortte. Tot Marjan (41) zich haast
letterlijk voelde sterven: ‘Zes november, de dag dat ik naar
de ontwenningskliniek vertrok, veranderde alles.’
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‘HET BEGON
ONSCHULDIG’

Ze draagt stijlvolle kleren, heeft lange, blonde
lokken en een verzorgd uiterlijk. Niet meteen
het beeld dat je hebt van een ex-verslaafde. Toch
vocht Marjan Tuyttens uit Dudzele meer dan
tien jaar lang tegen drank en drugs. De moeder
van drie groeide niet op in een marginale om-
geving, zoals het cliché meestal wil, maar in een
hardwerkend gezin van zelfstandigen die hun
eigen familiezaak runden. Met heel veel liefde,
stabiliteit en bescherming voedden ze hun twee
dochters op. Maar Marjan, die zo graag de we-
reld wilde verbeteren, hunkerde naar vrijheid.
‘Mijn ouders waren heel liefdevol, maar ook
controlerend’, begint ze haar verhaal. ‘Waar-
door ik me vreselijk ingetoomd en begrensd
voelde. Alsof mijn waarden anders waren. Tk
kwam bijvoorbeeld altijd op voor anderen,
waardoor mijn ouders me al lachend ‘Miss Jus-
titia’ noemden.’

XTC EN COKE

Op haar zeventiende begon Marjan uit te gaan.
Daar hoorden gewoonlijk een paar glazen wijn
bij en één keer ook een halve xtc.

‘Die pil gaf me een overweldigend gevoel van
liefde’, glimlacht ze. ‘Ik hield van iedereen en
van mijn verlegenheid was ineens niks meer te
merken. Een z&ér fijne ervaring. Maar ik wist
dat xtc erg verslavend was. Dus is het bij die ene
keer gebleven.’

Na de middelbare school ging Marjan aan de
slag in de zaak van haar ouders. ‘Ik werkte hard,
maar ’s middags ontspande ik me met een glas
wijn. s Avonds ging ik uit. Maar dat heeft niet
lang geduurd, want op mijn negentiende ben ik
getrouwd. Een jaar later was ik zwanger. Ons
tweede kind volgde snel nadien. In de zaak
functioneerde ik prima. Daarom vond ik dat ik

in het weekend een leuk sociaal leven ver-
diende. Het begon onschuldig. Eerst dronk ik
gewoon een glas, maar na een tijd kwam daar al
eens ‘een lijntje’ bij. Cocaine dus. Niet iedere
week, maar toch één keer per maand. Daarnaast
dronk ik me nooit echt poepeloere, maar genoeg
om in een roes te geraken. Dat ‘alle remmen
los’-gevoel vond ik fijn. De coke verdoofde
mijn neus en mijn keel, het gaf me energie en
ik kreeg er creatieve ideeén van. Ik begon het
vaker te gebruiken. Zelfs al vergden die feest-
weekends fysiek veel van me, want ’s ochtends
moest ik er na een uur of drie slapen al weer uit
voor de kindjes. Op den duur voelde ik me dan
zo ellendig, dat ik ’s morgens ook begon te snui-

- ven. Eén lijntje coke om te kunnen functioneren.

Het maakte me alerter. Mijn huishouden leek
vlotter te gaan.’

K BEGON ME
MEER EN MEER
TEISOLEREN’

Marjan ruilde de glazen wijn voor sterke-
drank: ‘Eerst amaretto, maar daar verdikte ik
van. Later werd het wodka, want da’s geur-
loos. En toen heb ik Ricard ontdekt. Dat vond
ik écht lekker. (lachje) Cocaine werd vervan-
gen door speed. Dat is goedkoper en het ver-
dooft minder, waardoor ik het gevoel had dat
alles onder controle was. Ik begon het stiekem
te kopen. Niet meer om uit te gaan, maar ge-
woon om de dag door te komen. Eén lijntje
speed ’s morgens en ik was de hele dag kwiek.
Maar die ene werden er twee, drie, almaar
meer... Ik had steeds grotere hoeveelheden
nodig om hetzelfde effect te bekomen. Op het
einde zat ik aan één gram per dag, gecombi-
neerd met één fles Ricard. Maar ik vond dat
geen probleem. Ik was ervan overtuigd dat ik
perfect functioneerde. Al vroeg het veel ener-
gie om mijn gebruik geheim te houden: ik
werd oneerlijk, moest voortdurend creatief
zijn. De drugs verstoppen was makkelijk, die
stak ik gewoon in mijn broekzak, samen met
een stukje van een rietje zodat ik snel een lijn-
tje kon snuiven als er niemand in de buurt was.
De alcohol was moeilijker te verbergen. Ik
kocht mijn drank in verschillende winkels en
de flessen stopte ik in de wasmand, op de
kast... Als ik met mijn vriendinnen uitging,
dronk ik voor de schijn af en toe een glas
water, maar in mijn handtas had ik altijd een
klein flesje Ricard bij. Veel ging ik echter niet
meer uit. Mijn sociale leven brokkelde af en
ik begon me meer en meer te isoleren.’

‘Ik was er lang zeker van
dat ik een goeie mama was,
gewoon omdat ik van mijn
kinderen hield’

LABIELER

‘Ik werd ook steeds egocentrischer’, bekent
Marjan. ‘Ik had geen schuld aan mijn proble-
men, het was de buitenwereld die ze veroor-
zaakte. Iedereen was slecht, behalve ik en de
kinderen. Toch was ik niet ongelukkig. Tk was
er ook lang zeker van dat ik een goeie mama
was, gewoon omdat ik van mijn kinderen
hield. Maar ik verzorgde me minder, kookte
niet meer gezond, het moest allemaal rap
gaan. Hun kleren bleven steeds langer in de
wasmand liggen. De facturen bleven langer
onbetaald. Tk had geen orde meer in mijn
hoofd.’

Marjan kreeg ook concentratiestoornissen:
‘Had ik bij het koken iets nodig uit de woon-
kamer, maar zag ik daar rommel liggen, dan
begon ik die op te ruimen. Intussen vergat ik
dat ik aan het koken was. In de zaak raakte ik
achterop met mijn werk. Ja, ik leidde echt een
leugenachtig leven... Daarbovenop werd ik al-
maar labieler, angstiger, paranoide zelfs.

’s Nachts zag ik dingen die er helemaal niet
waren. Zo was ik als de dood voor inbrekers.’
Toch weigerde Marjan nog steeds de ernst van
haar verslaving in te zien. Ervan overtuigd dat
als ze zou toegeven een drugs- en alcoholpro-
bleem te hebben, ze dan alles zou verliezen:
haar aandeel in de familiezaak, haar kinderen,
haar geloofwaardigheid.

‘Ik vreesde dat ik in een instelling zou belanden
en dat niemand me ooit nog als bekwaam zou
beschouwen’, zegt ze. ‘Bovendien dacht ik dat
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‘Na mijn nuchtere
'Zwangerschapsmaanden ging
ik in overdrive: ik dronk tot ik
omviel en black-outs kreeg'’

» een leven zonder drugs en alcohol z6 grijs zou

zijn, dat ik zou wegkwijnen.’

HUILBUIEN

De Ricard kostte Marjan dagelijks negentien
euro, één gram speed zo’n vijfentwintig euro.
‘Ik kon dat betalen en dat is mijn geluk ge-
weest’, zegt ze nu. ‘Want zonder geld was ik
evengoed blijven doorgaan. En dan was ik wel-
licht in de criminaliteit beland.’

Wat niet wegneemt dat Marjans ouders en zus
stilaan merkten dat er iets mis was. Maar geen
haar op hun hoofd dacht aan drugs. ‘Ze zouden
nooit hebben geloofd dat zoiets in onze familie
voorkwam’, aldus Marjan. ‘Mijn huilbuien,
mijn emotionele reacties, het feit dat ik constant
te laat kwam op het werk... Ze schreven het toe
aan de spanningen in mijn huwelijk. Want het
was geen geheim dat het niet meer boterde tus-
sen mijn man en mij.’

Uiteindelijk duurde het nog tot 2000 alvorens
Marjan hulp zocht. Op aandringen van haar
vader: ‘Op een gegeven moment was ik zover
weg, dat ik me inbeeldde een ziekte onder mijn
hoofdhaar te hebben. Er zat ‘iets’. Daarom trok
ik m’n haar met plukken uit. Toen papa de kale
plek zag, brak zijn hart en heeft hij mij meteen
meegenomen naar een psychiater. Die stuurde
me naar het ziekenhuis. Daar heb ik een
Antabuse-kuur voorgeschreven gekregen (me-
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dicatie waarbij je ziek wordt als je toch drinkt,
nvdr). Waarna ik een tijdje clean ben geweest.’

IN OVERDRIVE

Marjans sobere periode was echter van korte
duur. Toen ze tot haar verrassing ontdekte dat
ze een derde keer zwanger was, zat ze alweer
volop aan de middelen.

‘De baby was erg welkom, maar het eerste wat
ik dacht was: ‘Oei, da’s negen maanden! Hoe
ga ik die overbruggen?” vertelt ze. ‘Het was de
ideale gelegenheid om af te kicken en ik héb
negen maanden niks gebruikt. Maar dat was de

hel. Ik was depressief en mijn lichaam was ver- -

lamd. Ik heb negen maanden in bed gelegen. En
toen dacht ik: ‘Als dat het leven zonder drank of
drugs is, hoeft het voor mij niet.” Voor de baby
er was, had ik dus al beslist om na de geboorte
onmiddellijk weer te gaan snuiven en drinken.’
Na maandenlang nuchter te zijn geweest, ging
Marjan na de bevalling in overdrive: ‘lk
dronk tot ik omviel en black-outs kreeg. We
hadden een buitenverblijf en daar ging ik met
de baby naartoe, omdat ik dan verder weg was
van mijn familie en zij me niet konden con-
troleren. Totaal onverantwoord. Ik kroop
dronken achter het stuur, zette mijn kind in
bad terwijl ik achter mijn fles en m’n lijntje
ging... Het gebeurde dat hij een halfuur alleen
in het water zat. Of dat hij te lang met een
vuile pamper rondliep. Mijn twee andere kin-
deren vonden dat zo erg, dat ze spontaan mee
zijn ingesprongen... (krijgt het moeilijk, met
tranen in de ogen) Op mijn dieptepunt kregen
ze niet de zorg die ze verdienden. Toch zag ik
hen graag, héél graag zelfs.’

DE KLIK:
1K WAS 35
EN VOELDE ME
LANGZAAM
DOODGAAN'

Na de geboorte van haar jongste zette
Marjan de scheiding in en stopte ze met
werken. Haar ouders dachten aan een
postnatale depressie en vingen hun
kleinkinderen zo veel mogelijk op.

‘Dat was een heel heftige periode’, aldus
Marjan. ‘lk sliep met een fles onder mijn
kussen. Enin mijn kast had ik een hele
voorraad drugs, zodat ik zeker nooit zon-
der zou vallen. In die tijd zat ik aan vier
gram speed en twee flessen Ricard per
dag. Eigenlijk een dodelijke cocktail. Als
de kinderen thuiskwamen van school, lag
ik mijn roes uit te slapen en hoorde ik de
deurbel niet, waarop zij naar mijn moeder
belden. Mama kwam dan af, waarop we
telkens enorme ruzie kregen. Mijn ouders
stonden totaal machteloos. Op zo'n cri-
sismoment hebben ze mij laten opnemen,
meteen via de spoed. Waarna ik dagthe-
rapie heb gevolgd, wat weer hielp voor
even. Ik leerde er schilderen, bijvoorbeeld,
en dat werd een uitlaatklep. Maar het
loste mijn problemen niet op. Ik leefde
met dwanggedachten: ‘Als je een lijntje
snuift, gaat daarna het opruimen vanzelf.
Als je nu drinkt, voel je je weer goed. Op
het einde lag ik dag en nacht in bed. Ik had
leversteatose, hartritmestoornissen, gal-
problemen... Dronk ik te veel, dan moest

ik overgeven. Dronk ik te weinig ook. Ik
was 35 en voelde me langzaam doodgaan.’

30.000 EURO

De kentering kwam even laat als onver-
wachts. ‘Op een dag lag ik te zwetenin bed.
Ik keek uit het raam en ik voelde de kracht
van de natuur. Dat raakte mij. Opeens be-
sefte ik: ‘Mijn kinderen zijn eigenlijk beter af
zonder mij.' Het werd nacht, ik zag de volle
maan en de klik volgde: ‘Misschien kan ik
wel worden geholpen!’ Als bij wonder belde
die ochtend een goeie vriend aan, met een
folder van een ontwenningskliniek. Het was
een feestdag, maar ik heb toch gebeld. Ik
mocht meteen afkomen.

Ik werd naar hun kliniek in Zuid-Afrika ge-
stuurd. De dag dat ik op het vliegtuig ben
gestapt, is de belangrijkste van mijn leven:
op 6 november 2007 werd alles anders.’
Marjan volgde een doorgedreven, maar
peperdure therapie bij Solutions, een
privekliniek die inmiddels ook een vesti-
ging in Antwerpen heeft. ‘Het heeft mij
30.000 euro gekost, maar het was elke
cent waard', zegt ze. 'De behandeling
was zo intens, dat ik mijn obsessie kwijt
was. Nadien heb ik nooit meer de drang
naar alcohol of drugs gevoeld. De
therapie duurt in principe 28 dagen,

maar ik heb vier maanden in Zuid-Afrika
gezeten, omdat ik ook het secundaire
zorgprogramma heb gevolgd. Het
lichamelijke afkicken was niet moeilijk,
het psychische wel. Maar ik heb trucjes
geleerd om dag per dag te nemen. lk ga
niet meer over mijn grenzen. En ik zal ook
levenslang naar bijeenkomsten van
alcoholisten gaan.’

In de afkickkliniek in
Zuid-Afrika. ‘De behandeling
Kostte me 30.000 euro, maar

ik heb nadien nooitmeer
de drang naar.drugs en
alcohol gevoeld.’

D-DAY:
6 NOVEMBER
2007

‘Ik stap uit bed na een slapeloze
06u00 nacht waarin ik totaal opgefokt en
beschonken was. Van mijn kinderen heb ik gis-
teren al afscheid genomen. Het was een kil af-
scheid. De grootsten waren boos en de jongste
had verdriet. De vriend die mij de folder van de
afkickkliniek aan de hand deed, is blijven sla-
pen, zoals mijn bezorgde ouders hem uit voor-
zorg verzocht hebben. Ze willen zeker zijn dat
ik heelhuids kan vertrekken en niet nog extra in
de problemen geraak. Achteraf zal ik horen dat
ik serieus lastig, defensief en verbaal agressief
uit de hoek kwam. Ik denk die nacht ook inbre-
kers te horen en ben zo overtuigend, dat mijn
vriend me bijna gelooft. Ik herinner me niet
meer alles van dat moment. Alleen dat ik af-
scheid aan het nemen was van de fles en van
verslavende middelen. Ik voelde me opgewon-
den en tegelijkertijd enorm bang.’

‘De rit naar Schiphol is chaotisch.

07u15 Ik heb mijn laatste fles mee en
mijn laatste pakketje speed. Als we er bijna zijn,
gooi ik impulsief mijn fles uit het raam naar bui-
ten. Voor de inkom van Schiphol snuif ik mijn
laatste lijn en werp de rest van mijn pakketje zo-

maar op de grond. Mijn vriend zakt door de
grond. Ikzelf ervaar het als een afscheidsritueel.’

‘Aangekomen in Schiphol is mijn
LEEI < ricnd mij kotsbeu., Hij loodst me
zo snel mogelijk naar binnen. In de hal staat een
vriendelijke man van Solutions te wachten. Hij
zal mij tijdens de vlucht begeleiden. Hij is her-
kenbaar aan zijn roze hemd. Mijn ouders willen
niet dat ik in mijn toestand alleen reis. Uit angst
dat de douane in Nederland, of erger nog: in
Zuid-Afrika, me zou tegenhouden. Mijn vriend
maakt dat hij nu zo snel mogelijk wegkomt. Hij
is zo blij dat hij van me af is.’

12030 ‘Ik zit op het vliegtuig. Nu pas be-
gint de ontnuchtering. Hoewel ik

tijdens de vlucht nog mag drinken, kies ik er-
voor om vanaf dit moment helemaal voor de
ontwenning te gaan. Mijn hart begint te bonzen
en ik word serieus bang. De ontwenningsver-
schijnselen laten zich snel gevoelen. Ik voel me
misselijk en wil wegkruipen in een donker
hoekje om mezelf te troosten. In de plaats daar-
van krijg ik begrip en hoopvolle woorden van
mijn begeleider en mag ik mijn hoofd op zijn
schouder leggen om te rusten. Hij heeft aan de

stewards uitgelegd dat ik op weg ben naar een
rehab. Ze schenken ons extra aandacht en zorg.
De hele vlucht lang ben ik rusteloos, ziek en
bang. Maar ik zou ervoor gaan! Voor mezelf en
mijn kinderen.’

‘Geland! Ik voel me zo misselijk.

EY Er staat een chauffeur van de
Solutions-kliniek te wachten. Tijdens de rit hoor
ik mijn begeleider praten met de man, maar ik

gebaar dat ik slaap. Zal ik het wel kunnen? Ik
sta er zo alleen voor. Help!’

‘Ik kom binnen in de kliniek. De

04u00 deur wordt bemand door een
streng uitziende bewaker in uniform. Mijn valies
wordt eerst gecontroleerd. Alle verf die ik mee
had gebracht om te kunnen schilderen, pakken
ze af. Net als kledij die te weinig bedekkend is.
Ik word gefouilleerd en onderzocht op drugs, tot

- tussen mijn tenen toe. Ik wil slapen. Ik wil dit

niet meemaken. Ik word naar mijn kamer ge-
bracht waar mijn kamergenoot in diepe slaap
ligt. Ik trek de lakens over me heen. Ik sluit mijn
ogen en vlucht in mijn eigen ruimte.’

1KHEB VOOR
MLUN GELUK
GEKOZEN'

‘De goede vriend die me de folder van
Solutions bezorgde, is ondertussen mijn
partner geworden. De band met mijn
kinderen is weer fantastisch. Ze hebben
me alles vergeven en ze brengen nu zelfs
vriendjes mee die iemand kennen met
een verslaving en die er met mij over
willen praten. Wij hebben geen alcohol
meer in huis, maar de kinderen drinken
wel als ze uitgaan. Zij moeten hun eigen
weg gaan. Ik heb nu een bachelor in de
verslavingszorg en geef zelf therapie.'
Bang om te hervallen is Marjan niet.

‘Ik ben alleen bang dat ik uit balans ge-
raak, waardoor ik die drang weer ga voe-
len’, zegt ze. ‘Maar ik ga niet flirten met
m'n verslaving. Als ik door de supermarkt
loop, ga ik niet langs de drankafdeling
slenteren. Ik weet nu dat het mogelijk is
om mezelf te zijn en plezier in het leven te
hebben zonder drank en drugs. Ik heb
voor mijn geluk gekozen.' = INGE STIERS

u
I NFQ www.addiction-solutions.be
www.aavlaanderen.org
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